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De Nieuwsbrief Diaconie informeert iedere 2 maanden over mogelijkheden en materialen voor 
diaconie. Verzending per e-mail na opgave van uw mailadres via dekenaat IJssellanden, 038 
4233581, info@dekenaatijssellanden.nl  
Dekenale dienstverlening diaconie: Ruud Heesters: r.heesters@planet.nl.  
Alle teksten zijn vrij op te nemen in parochiebladen en andere uitgaven. 
 
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF ONDER ANDERE: 
 
� Vechten Voor Vrede – 40 Jaar Vredesweken 
� 50 Jaar Armoedebestrijding Atd Vierdewereld 
� Nieuw: Kerk-met-stip 
 
 
GASTVRIJE PAROCHIE VOOR EX GEDETINEERDEN: KERK-MET- STIP 
 
Parochies worden opgeroepen om hun boodschap aansprekend en herkenbaar vorm te geven. Om 
met andere woorden ‘missionair’ te zijn. Hoe kun je missionair zijn? Eén interessant initiatief verdient 
zeker uw aandacht en navolging: ‘kerk-met-stip’, om laagdrempelige toegankelijkheid voor mensen die 
nieuwe kansen in hun leven verdienen. 
 
Opnieuw ontdekken van geloven 
Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap opnieuw de waarde van geloven en 
de waarde van een geloofsgemeenschap. Jammer genoeg vinden ze na hun straf zelden aansluiting 
bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen tijdens hun detentie wekelijks de vieringen 
meemaakten. 
 
 

 
 

 
Een huis voor je ziel 
Voor de meeste gedetineerden is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. 
Daarom zoekt de projectgroep Kerken met Stip christelijke geloofsgemeenschappen die ex-
gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven. Een huis voor 
hun ziel. Dat zou zelfs de kans op het herhalen van misdrijven kunnen verminderen!  
Er zijn 15 Kerken met Stip, die verspreid over Nederland zichzelf al in de etalage hebben gezet. 
Geregeld  komen er weer nieuwe bij. Iedere Kerk met Stip is gekoppeld aan een justitiepastor of -
predikant.   
 



Binnen het gebied van dekenaat IJssellanden is sinds kort één ‘kerk met stip’: geen r.k.-parochie maar 
wel een Pinkstergemeente in Zwolle. In enkele parochies is wel belangstelling getoond om ‘parochie 
met stip’ te worden. 
  
Belangstelling?  
Surf dan eens naar www.kerkenmetstip.nl.  
Of neem contact op met ervaringsdeskundigen of een justitiepastor. Dat is mogelijk via de 
dienstverlener diaconie van dekenaat IJssellanden. 
 
 
‘OOK OP MIJ KUN JE REKENEN!’-  
50 JAAR ARMOEDEBESTRIJDING ATD VIERDEWERELD 
 
De ATD Vierde Wereldbeweging zet zich in om extreme armoede de wereld uit te helpen.  
De beweging heeft haar recreatieboerderij ’t Zwervel in het Overijsselse Wijhe, maar doet nog veel 
meer. Ze verbindt wereldwijd mensen van verschillende oorsprong, sociale status, cultuur en 
levensbeschouwing. Door campagnes en allerlei initiatieven wil ze mensen in armoede zichtbaar en 
kenbaar maken, en ontmoetingen en partnerschappen aangaan. De beweging is opgericht door de 
priester Joseph Wresinski (1917-1988) en viert in 2007 haar 50 jarig bestaan!  
 
Zwervel 
‘t Zwervel is een tweede thuis voor vele gezinnen in Nederland. Op de recreatieboerderij is er plaats 
voor drie tot vier gezinnen, met elk een eigen slaapunit. Er is een bibliotheek, een knutselkamer, een 
speel-o-theek. Er zijn fietsen, dieren en achter de boerderij ligt het Zwervelbos (6ha). Er worden 
tijdens de vakantie kunstenaars uitgenodigd om hun vaardigheden en enthousiasme te delen met de 
gezinnen. Het is voor ieder een rijke ervaring. 
 
Om te noteren 
Dagen en initiatieven om in de gaten te houden zijn 
� 16 juni: kluszaterdag op recreatieboerderij ’t Zwervel in Wijhe (parochieverband Zuidwest Salland) 
� 17 oktober: werelddag van verzet tegen extreme armoede: doe mee met een wereldwijde online 

handtekeningen- en ontmoetingsactie ‘Ook op mij kun je rekenen’.  Andere iniatieven zijn in 
voorbereiding. 

� Een silhouettencampagne met kinderen 
� een jongerenkaravaan voor solidariteit in Europa 
� 21 november: een landelijke studiedag in Amersfoort over Armoede en Mensenrechten 
 
Meer weten? 
� Bel voor deelname aan de klussendag op 16 juni 0570 52 19 99, of kijk op www.atd-

vierdewereld.nl 
- Kijk voor de online handtekeningenactie van 17 oktober op www.oct17.org  

� Zoek voor de silhouettencampagne met kinderen op de ATD kindersite www.tapori.org  
� Surf voor de landelijke studiedag over armoede en mensenrechten naar www.atd-vierdewereld.nl 
 
 

BEWERKING PSALM 150 - DOROTHEE SÖLLE 
 

Looft God niet meer overal, 
zoek hem niet bij macht, getal, 

denk hem niet in pracht en praal, 
geef hem niet een koningszaal. 
Slijp hem van de ronde gulden. 
Maak van hem geen topfiguur, 

in de wolken, hoog en guur, - 
hij bedankt voor al die hulde!  

 
Looft God als de minste mens, 

vogelvrij en zonder grens, 
ieder ogenblik bedreigd, 

leven dat geen aandacht krijgt, 



diep miskend en grof bestreden. 
Hij hoopt dat er mensen zijn, 
die hem zoeken in het klein, 

waar hij roept om recht en vrede!  
 

 
NIEUWSBRIEF KCWO 
 
Iedere provincie kent een instelling voor maatschappelijk activeringswerk die parochianen en 
vrijwilligers in groepen die zich inzetten voor allerlei maatschappelijke vragen en problemen.  
In Gelderland werkt het KCMA, in Flevoland zien we Stichting de Kim. Uitgangspunt is steeds dat 
mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor anderen. 
 
In Overijssel is het KCWO (Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel) actief.  
De combinatie van maatschappelijke betrokkenheid en katholieke inspiratie is gelukkig gekozen. Veel 
parochianen zijn te vinden in uiteenlopende maatschappelijke initiatieven en kerkelijke werkgroepen.  
 
Een internetpagina geeft een indruk krijgen van de verschillende terreinen waarop het KCWO actief is. 
De agenda vertelt u welke activiteiten er binnenkort in Overijssel (mede) georganiseerd of 
ondersteund worden. Wilt u meer informatie of heeft u zelf een idee voor een activiteit en kunt u 
daarbij wel wat ondersteuning gebruiken? Aarzel dan niet en neem contact op via heidi@kcwo.nl. 
 
Het KCWO heeft een nieuwsbrief dat bericht over actuele ontwikkelingen en activiteiten.  
Meer weten en opgeven voor deze nieuwsbrief: www.kcwo.nl  
 
 
VECHTEN VOOR VREDE – 40 JAAR VREDESWEKEN 
 
Nederlanders in Afghanistan. Hebben vredesmissies zin? Is het belangrijk dat Nederland bijdraagt aan 
vredesopbouw in verre landen? En welke conflicten kennen we eigenlijk in ons eigen land?  
 
Rond deze én andere thema’s wordt de jaarlijkse vredesweek gehouden. Dit jaar op zaterdag 15 t/m 
zondag 23 september. Telkens rond de Internationale dag van de Vrede die wordt gehouden op 21 
september. Organisatoren in Nederland zijn IKV/Pax Christi.  
 
De vredesweek bestaat in 2007 veertig jaar. Het thema is daarom toepasselijk ’40 jaar vechten voor 
vrede’. Want ook in Nederland zijn al lange tijd vele groepen mensen bezig om ‘de boel bij elkaar te 
houden’.   
Een internetpagina zal gedurende de Vredesweek een centrale rol innemen. Je kunt er informatie 
vinden, een vredesspel spelen, meepraten in een forum, kijken in een winkel en een expositieruimte. 
De vredesliturgiekrant wordt vanaf 14 mei verspreid over parochies en is tegelijk te downloaden.  
Rond 15 september verschijnt tevens een Vredeskrant. Lesmateriaal is vanaf via de website te 
bestellen. In samenwerking met de NCRV wordt een gedichtenwedstrijd "Vechters voor Vrede" 
uitgeschreven. Deze zomer wordt de winnaar en het winnende gedicht wordt via verschillende media 
gepubliceerd, via ansichtkaarten verspreidt en voorgedragen tijdens een gedichtenmiddag. 
Meer weten?  
Volg alle ontwikkelingen op www.ikvpaxchristi.nl en klik dan door naar ‘vredesweek’.   
 
 

Een mens zou zichzelf 
Altijd zo moeten zien 

Alsof de wereld half schuldig is 
En half verdienstelijk. 

 
Een enkele daad 

Kan de weegschaal 
Van de hele wereld 

Doen overhellen 
 



Naar de kant van de verdienste 
Of de kant van de schuld 

Ieder mens heeft altijd deel 
Aan de vernietiging 

Of de verlossing van de wereld. 
 

Abraham Joshua Heschel 
 
 
SAMEN GERAAKT & GOED DOEN: IMPULSDAG DIACONIE IN AP ELDOORN 
 
Op zaterdag 12 mei is de jaarlijkse impulsdag diaconie rond katholieke betrokkenheid en goed doen. 
Het lijkt een open deur dat geloven en naastenliefde met elkaar te maken hebben. Maar vraag een 
gemiddelde parochiaan waarom hij zich druk maakt om een betere wereld en rechtvaardigheid, en het 
blijft toch vaak opvallend stil.  
Hebben katholieken een visie, of eigenlijk niets te vertellen? Is het nog voldoende om goed te doen in 
stilte? Of vraagt de open samenleving een enthousiasme dat meer overtuigend en missionair is? Is 
het belangrijk niet alleen goed te doen en tegelijk ook goed te spreken? Wat voor een inspiratie biedt 
het katholieke geloven daarbij?  
 
Inleiders met een verhaal 
Twee inleiders vertellen ieder hun verhaal en nemen de deelnemers mee.  
Hein Pieper, directeur van het Verband Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VMKO) is actief in 
een knooppunt van organisaties die zich aangesproken weten door het katholieke sociale denken. Hij 
gaat in op ‘Katholieke betrokkenheid in bondgenootschappen en netwerken’.  
Deken mgr. Gerard de Korte is tevens als hulpbisschop de referent voor kerk en samenleving. Hij 
houdt zich bezig met maatschappelijke ontwikkelingen en onderhoudt contacten met de overheid, 
politieke partijen, vakverenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Hij bouwt bruggen in zijn 
verhaal over ‘gelovig doen en verhalen van wat je beweegt’.  
 
Vier goede voorbeelden uit de praktijk 
In de middag volgen vier goede voorbeelden uit de praktijk rond netwerken vanuit een gedeelde 
inspiratie.  
Eddy Oude Wesselink,  consulent KCWO toont kansen voor parochies in de vaart van de 

maatschappelijke beweging.  
Diaken Michael Buyks  laat zien hoe diaconale en spirituele bijdragen nieuwe kansen en contacten 

opleveren, en zijn voorbeeld is zijn inzet voor AIDS in Afrika. 
Richard de Keyzer  van de Nederlandse Missie Raad gaat in op internet als middel om deel te 

nemen aan een internet-werk. Kijk al vast eens op www.nmr.nl  
Ina van de Bunt-Koster  laat kansen zien om met jongeren aan de slag te gaan voor diaconale 

projecten.  
 
Waar:   Kerkcentrum de Drie Ranken, Eglantierlaan 222 in Apeldoorn 
Wanneer:  Zaterdag 12 mei 9.30 -15 uur 
Wat:   Gratis opgeven vooraf is mogelijk via dpd@aartsbisdom.nl  
Meer weten:  074 2670406 of bukoo@planet.nl  
 
 
AGENDA 
 
� zaterdag 12 mei 9.30 -15 uur, impulsdag diaconie in apeldoorn 
� zaterdag 16 juni: kluszaterdag op recreatieboerderij ’t Zwervel in Wijhe (parochieverband Zuidwest 

Salland) 
� 15 t/m zondag 23 september, Vredesweek ’40 jaar vechten voor vrede’ 
� 17 oktober: werelddag van verzet tegen extreme armoede 
� 21 november: landelijke studiedag in Amersfoort over Armoede en Mensenrechten 


