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De Nieuwsbrief Diaconie informeert iedere 2 maanden over mogelijkheden en 
materialen voor diaconie. Verzending per e-mail na opgave van uw mailadres 
via dekenaat IJssellanden, 038 4233581, info@dekenaatijssellanden.nl  
Dekenale dienstverlening diaconie: Ruud Heesters: r.heesters@planet.nl.  
Alle teksten zijn vrij op te nemen in parochiebladen en andere uitgaven. 

 

 
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF ONDER ANDERE: 
 
� Om te lezen: Kop in de wind & Nominaties voor de de Ariënsprijs 2007 &……….. 
� Om te doen: Duurzaamheidsscan & Maatschappelijk Rendements Monitor & Diaconaction 

&………. 
� Agenda 
 

OM TE LEZEN 
 
 
WARM PAUSELIJKE PLEIDOOI VOOR LEVEN ALS VREDESSTICH TERS 
 
“Ik richt een oproep aan alle gelovigen om werkelijk vredestichters en initiatiefnemers van 
gerechtigheid te zijn. 
Wij moeten diegenen aanklagen, die de rijkdommen van de aarde verkwisten en daardoor 
ongelijkheden veroorzaken die ten hemel schreiend zijn (vgl. Jak 5,4). 
Het is bijvoorbeeld onmogelijk te zwijgen bij het zien van de schokkende beelden van de grote 
vluchtelingenkampen of individuele vluchtelingen, die – in verschillende delen van de wereld – 
voorlopig opgenomen worden om aan een erger noodlot te ontsnappen, maar wie het toch aan alles 
ontbreekt. Zijn die mensen soms niet onze broeders en zusters? Zijn hun kinderen niet ter wereld 
gekomen met dezelfde gerechtigde hoop op geluk?” 
 
Uit:   Het Sacrament van de Liefde, - Sacramentum Caritatis, Paus Benedictus XVI.  
Meer weten:  www.katholieknederland.nl  
 
 
VREDESWEEK ‘VECHTEN VOOR VREDE’ VAN 15 T/M 23 SEPTE MBER 2007 
 
Veertig jaar bestaan er al christelijke vredesweken. Ze zijn uitgegroeid tot een traditie van actie en 
bezinning. In Nederland en in diverse andere landen in Europa, Afrika en Latijns-Amerika is de 
vredesweek een jaarlijks terugkerend moment.  
De vredesweek in september 2007 heeft als motto: Vechten voor vrede. Dat lijkt een kreet met 
tegenstrijdigheden, en prikkelt daarom extra tot nadenken. Want wat kun je nog meer doen voor vrede 
dan vechten? De r.k./-protestantse organisator van de vredesweek is IKV Pax Christi. Zij wil uitdagen 
om stil te staan bij de vragen naar wat vrede eigenlijk is, voor wie wij vrede wensen, en met welke 
middelen we willen vechten. Deze vragen zijn actueel. Nederland is immers betrokken bij conflicten in 
andere landen, en vecht internationaal militair mee voor vredesprojecten. Omgaan met conflicten 
speelt ook binnen Nederland omwille van de leefbaarheid in eigen land.  
Wat is er tijdens de vredesweek 2007 zoal te doen? Naast diverse activiteiten in het land kunt u vooral 
terecht op www.vredesweek.nl. Parochies en protestantse gemeenten kunnen daar eigen activiteiten 
en vragen delen op het forum. Maar u kunt er ook allerlei kant-en-klare werkvormen downloaden. Die 
kunt u gebruiken bij uw eigen parochieactiviteiten. Twee voorbeelden vindt u in deze nieuwsbrief. 



Publiciteitsmateriaal is er te bestellen, zoals ansichtkaarten en posters met gedichten over vrede.  
Er is een expositieruimte waar op internet gedichten te zien zullen zijn.  
Meer weten? www.vredesweek.nl en www.ikvpaxchristi.nl 
 
 
DEKENALE KRING VAN DIAKENS LAAT VAN ZICH HOREN  
 
Met koffie en taart werd op 6 juni de diakenkring van dekenaat IJssellanden opgericht. Met deze start 
hebben nu alle 5 dekenaten binnen Aartsbisdom Utrecht een kring waar diakens elkaar regelmatig 
ontmoeten.  
In de IJssellandse diakenkring staat 2 keer per jaar de persoonlijke ontwikkeling van de diakens 
centraal. Daarnaast komt de kring nog 2 keer bij elkaar om diaconale thema´s te bespreken. Voor 
deze themabijeenkomsten zullen ook andere belangstellenden worden uitgenodigd, zoals de 
profielpastores diaconie van parochieverbanden. De IJssellandse kring van diakens bestaat naast de 
dekenale bijeenkomsten van profielpastores diaconie. Ook zij ontmoeten elkaar regelmatig om te 
werken aan de ontwikkeling van hun pastorprofiel. 
 
Diakens hebben een open oor en oog voor alle mensen in nood. Ze zijn het geweten van de 
katholieke kerk en schipperen als het ware tussen mensen in de knel en parochianen. Zo houden ze 
gelovigen en pastores wakker dat christelijk geloven de waardigheid van mensen en saamhorigheid 
dient te versterken. 
Na hun wijding krijgen diakens vaak een functie in een parochieverband of in een categoriale instelling 
zoals een verzorgingshuis, Enkele diakens zijn actief rond een thema zoals AIDS, senioren, politiek of 
ex-gedetineerden. 
 
Meer weten? Belangstelling in een opleiding tot diaken?  
Neem contact op met de dienstverlener diaconie: r.heesters@planet.nl, tel. 038 4233581. 
 
 
5 IJSSELLANDSE NOMINATIES VOOR DE ARIENSPRIJS 2007 
 
Sinds 2003 wordt in het Aartsbisdom Utrecht iedere drie jaar een diaconale prijs in het leven te 
roepen. Op 6 oktober 2007 wordt de prijs voor de tweede maal uitgereikt.  De prijs draagt de naam 
van Alphons Ariëns. In de eerste helft van de vorige eeuw toonde deze priester van ons bisdom een 
grote betrokkenheid bij de arbeidersgezinnen in Twente die in armoede verkeerden. Met het 
verstrekken van de Ariënsprijs worden diaconale initiatieven waarvoor anders geen geld is toch 
gestimuleerd. Bovendien biedt de prijs aanleiding om diaconie in aandacht te geven en betrokken 
parochianen in het zonnetje te zetten. 
Binnenkort verschijnt een krant waarin portretten staan van de genomineerde personen/groepen met 
hun activiteiten. Op 6 oktober 2007 zal tijdens een feestelijke, publieke manifestatie de Ariënsprijs 
voor diaconie uitgereikt worden. Vanuit dekenaat IJssellanden zijn genomineerd: 
- het Meester Geertshuis, oecumenisch diaconaal centrum te Deventer (parochieverband ZW Salland) 
- de Kerstpakkettenactie Lelystad (parochieverband Gennesaret)  
- Kesa Afrika Jongerenproject Heino (parochieverband NO Salland) 
- Noodhulp Deventer (Parochieverband ZW Salland) 
- Adventsfakkeltocht op 10 december – mensenrechtendag - Deventer (parochieverband ZW Salland) 
 
 
KOP IN DE WIND: CITATEN UIT EEN WEKELIJKS HOOPVOLLE  COLUMN  
 
Kop in de wind is een wekelijkse internetcolumn door Cordaiddirecteur en voormalig r.k.-pastoraal 
werker René Grotenhuis. Het Binnenhof, Afghanistan, een toevallige ontmoeting, een gedachte die 
opkomt in het vliegtuig... Eén keer in de week lucht René zijn hart of hoofd.  
Over iets dat hem opvalt, boos maakt, treurig of hoopvol stemt. Een paar treffende citaten: 
 
Een niet-blijde boodschap 
“De boodschap dat het goed gaat met ons land en met de wereldeconomie lijkt nieuws te onthullen, 
maar verbergt vooral: de kloof binnen ons land, de kloof tussen rijke en arme landen, de kloof binnen 



arme landen. En het is een ongemakkelijke gedachte dat ik in al die gevallen aan de goede kant van 
de streep zit… “ 
 
God in eenvoud 
“Al die gewone missionarissen en religieuzen die in de laatste anderhalve eeuw naar Afrika, Azië en 
Latijns Amerika trokken wisten wel hoe dat ging, de boodschap van Jezus Christus overbrengen: een 
cocktail van aansluiten bij lokale tradities, deels cultureel integreren, aandacht voor de sociale 
vraagstukken, gewoon meedoen met de mensen.  
God die mens wordt door de mensen telkens opnieuw gestalte geven. Dat werd goed begrepen. Niet 
voor niets zijn bij de onafhankelijkheid van landen in Afrika en Azië veel kolonialen eruit geschopt, 
maar mochten de meeste missionarissen en religieuzen blijven. Ze waren in hun eenvoud en op hun 
manier ook leraren en nog steeds relevant.“ 
 
Anders 
“Soms denk je dat het allemaal niet zoveel uithaalt, maar het is waarschijnlijk net als met dat schepje 
suiker, je ziet het niet meer, maar het leven ziet er wel anders uit.”  
 
Een geloof van losers 
“Het christelijk geloof is in essentie een geloof van losers. Er is niets triomfantelijks, niets fraais aan 
het kruis van Goede Vrijdag. Zo loopt het af met de man van Nazareth: goed geprobeerd misschien, 
maar niet gelukt.  
Het christelijk geloof is geen triomfantelijke godsdienst van vliegend vaandel en slaande trom. Overal 
staat het kruis centraal, een lijdende man die ten onder is gegaan en het niet gered heeft. Pasen is 
een kwestie van geloven, maar we hebben er geen beelden van.  
Pasen is fascinerend. Want ineens blijkt de loser van het kruis de overwinnaar. Het kruis van Goede 
Vrijdag blijkt achteraf geen trucje, geen opzetje om Pasen mooier en verrassender te maken. Pasen 
heeft niets met magie te maken, het is geen toverkunst, alleen maar geloof. Geloven dat het kan.” 
 
Overleven in de marge 
“Ik heb er bewondering en respect gekregen voor mensen die dagelijks worstelen met een wereld die 
zich aan hen opdringt, maar die zich weinig aan hen gelegen laat liggen; een wereld waar ze op 
moeten reageren, maar waar ze geen overzicht over hebben. Op talrijke bezoeken heb ik iets 
begrepen van wat het betekent te moeten overleven in de marge van de samenleving.  
We kijken te gemakkelijk van de buitenkant, van bovenaf, over hen, zonder hen…”  
 
Gerechtigheid en delen 
“Milieu en klimaat worden vooral als noordelijk probleem gezien, terwijl de samenhang met het Zuiden 
nauwelijks in beeld komt. De kern van het milieu- en klimaatverhaal zit ‘m in gerechtigheid en de mate 
waarin we bereid zijn de goederen van de aarde eerlijk te delen. Als we veertig, vijftig jaar geleden het 
beheer van onze wereld eerlijk en rechtvaardig hadden ingericht, hadden we nu niet zulke dreigende 
milieuproblemen gehad. Dan hadden we nu niet voor een habbekrats kunnen zwelgen in olie, gas, 
ijzer, koper, soja. 
 
Aandacht 
Als we iets willen doen aan klimaat en milieu, dan is aandacht voor de kleine boeren in Honduras en 
Kameroen niet zomaar een prettige bijkomstigheid. Het moet de kern van de aanpak zijn. Dat is van 
veel meer relevantie dan de vraag of Henny Huisman in een (inderdaad veel te grote) BMW rijdt en Al 
Gore veel te veel energie verbruikt.”  
 
Solidariteit 
“Armoede is allang niet meer een exclusief verschijnsel van ontwikkelingslanden. Armoede is 
wereldwijd en strijd tegen armoede is dus ook wereldwijd noodzakelijk.  
In de verkiezingstijd riepen sommigen dat voedselbanken een schande voor het land waren. Ik snap 
niet hoe concrete uitingen van solidariteit een schande kunnen zijn. Het zijn eerder signalen van een 
nieuwe tijd. Het nieuwe christelijk-sociaal kabinet heeft solidariteit weer hoger op de agenda gezet. Ik 
ben er blij mee. Al veel te lang zitten we op het spoor van 'ieder voor zich' met concurrentie als de 
beste remedie voor alle maatschappelijke problemen. De snelle groei van voedselbanken en hun vele 
vrijwilligers laten zien dat er een enorm potentieel aan betrokkenheid is. En dat moslimorganisaties 
zich bij die betrokkenheid aansluiten is een prachtig signaal voor de toekomst: waar strijd tegen 
armoede aan  de orde is en waar solidariteit groeit, daar voel ik me thuis.”  



 
Meer weten: kijk op www.cordaid.nl > nieuws > kop in de wind 
 
 
EDUCATIEVE INTERNETPAGINA WIJST NIEUWE VRIJWILLIGER S DE WEG 
 
Er zijn vele manieren om mensen voor te bereiden op een rol als vrijwilliger in de diaconie. Kijk voor 
informatie en pakkende artikelen rond diaconie eens onder educatie en toerusting op 
www.rkdiaconie.nl.  U wordt op de hoogte gehouden van diaconaal nieuws als u een emailadres 
achterlaat op de pagina van de electronische nieuwsbrief. Sinds kort kunt u ook uw mening kwijt op de 
website. Eenvoudig door te reageren op een artikel naar de redactie, maar ook door u in de discussie 
te storten, of even een stem achter te laten in de ‘poll’. Wees welkom! Alles onder het motto: ‘….je 
naaste als jezelf’. 
Meer weten: www.rkdiaconie.nl  
 
 

OM TE DOEN 
 
VREDESVECHTERS 
 
Hoe kan je vechten voor vrede? Wat kunnen we leren van vredesstrijders van vroeger en nu? 
Een werkmodel voor rond de vredesweek in september in drie stappen vraagt één tot  anderhalf uur: 
 
1. Verzamel namen 
Ga met een groep van maximaal 12 personen in gesprek. Bedenk met elkaar zoveel mogelijk namen 
van ‘vredesvechters’ van vroeger en nu, van veraf en dichtbij. Ga niet met elkaar in discussie. Als er 
een lijst van tenminste tien namen is, kies dan drie tot vijf vredesvechters uit die op verschillende 
manieren vechten. Hoe meer diversiteit, hoe beter. Ook omstreden vredesvechters mogen er bijstaan. 
Wilt u niet zelf namen bedenken, kies dan uit het volgende rijtje: Ghandi, Mandela, Marten Luther 
King, Malcolm X, Dalai Lama, Bono, Prins Claus, Marco Borsato, Job Cohen, aartsbisschop Arturo 
Romero, baroness Bertha von Suttner,  Jane Fonda, John Lennon, Martin Niemöller, Wangari 
Maathai, Rigaberta Manchu Tum, Aung San Suu Kye, paus Paul Johannes XXIII, Cindy Sheehan. 
 
2. Bespreek wat vredesvechters doen. 
Vertel elkaar van deze vredesvechters hoe zij vochten of vechten. Vraag u bijvoorbeeld af: 
Waar vocht/vecht hij/zij voor? Hoe vocht/vecht hij/zij? Wat was/is zijn kracht en inspiratie? Welk effect 
had dat? Wat waren/zijn zijn/haar wapens? Wat werkte/werkt goed en wat niet?  
Schrijf de antwoorden eventueel op een flip-over zodat iedereen overzicht houdt. 
 
3. Wat kun je zelf doen? 
Komt tot een gezamenlijke conclusie over wat voor vrede goed werkt. Wat kunnen wij van deze 
vredesvechters leren? Bespreek hoe dit kan worden toegepast in eigen parochie, wijk, dorp of stad. 
 
Deze en andere leuke en praktische tips zijn te vinden op www.vredesweek.nl>werkvormen. 
 
 
VREDE IN 1 MINUUT 
 
Vrede is dichterbij dan u denkt en u kunt er zelf aan bijdragen. In één minuut kunt u al iets doen. Geef 
een kleine bijdrage aan vrede in uw hart, in uw omgeving, in de samenleving. 
 
- Geef iets aan een ander, letterlijk of figuurlijk. Geef voorrang, glimlach, geef een fooi, help iemand.  
- Maak oogcontact met iemand die je niet kent en die je ook niet snel zal leren kennen.  
- Ruim iets gewoon op.  
- Zeg ‘sorry’ als iemand u ergens op aanspreekt. 
- Vergeef iemand waarop je boos bent.  
- Ga rechtop op een stoel zitten, sluit je ogen en herhaal in jezelf, als een gebed: ‘vrede is vrijheid’.  



- Los iets op dat u al een tijd dwars zit.  
- Kiest u voor gelijk of geluk? Houd deze vraag in uw achterhoofd, bij alle keuzes die u maakt. 
- Vraag uzelf af: wat staat mijn innerlijke vrede in de weg?  
- Maak een praatje met een buurman of buurvrouw waar je nooit mee praat. 
- Laat als u onder de douche staat alle onvrede van uw afspoelen.  
- Oordeel vandaag niet over jezelf. Ook niet als je het toch doet… 
 
Deze en andere leuke en praktische tips zijn te vinden op www.vredesweek.nl>werkvormen. 
  
 
AAN MIJN VRIENDEN (FRAGMENT VAN REGIS IGLESIAS RAMI REZ) 
 
Aan mijn vrienden,  
Schilders van het bos 
Van neushoorns, appels, en mieren 
 
Aan degene die vier doden huilde  
En nog pijn overliet  
Voor mij 
 
Aan de nazaten van de bedoeïenen 
Die de woestijn heeft overwonnen 
En doorkruist 
 
Aan degene die elke dag tussen de tralies verblijft 
En mij opbeurt  
met zijn vrolijke omzwervingen 
 
Aan mijn vrienden 
Aan deze en gene onbekende vrienden  
Aan al mijn vrienden 
 
En aan mijn vijanden: 
God houdt van jullie. 
Ik ook. 
 
Meer pakkende gedichten lezen? www.vredesweek.nl>expositie. 
 
 
8 MILLENIUMDOELEN OP ‘VAN EIGEN BODEM’ FESTIVAL IN ZWOLLE 
 
Nederland is medeondertekenaar van de millenniumdoelen die in 2000 opgesteld werden door de 189 
lidstaten van de Verenigde Naties. Deze acht doelen richten zich op armoedebestrijding en een 
verbeterde leefomgeving in ontwikkelingslanden. Elk van de 8 doelen stelt specifieke richtlijnen om de 
huidige situatie in deze landen te verbeteren, niet alleen door in die landen zelf aan de slag te gaan, 
maar ook door te kijken wat rijke landen zoals Nederland hieraan bij kunnen dragen. Dit jaar zitten we 
halverwege de periode waarin de millenniumdoelen verwezenlijkt moeten worden. 
 
Experight Festivaltour 
In samenwerking met Cordaid en Oxfam Novib heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de 
‘Experieight’ ontwikkeld, een installatie van acht grote ‘lampenkappen’. De Experieight heeft als doel 
de Millennium Ontwikkelingsdoelen voor een groot publiek toegankelijk te maken. Iedere lampenkap 
nodigt de bezoeker op een prikkelende manier uit om een Millennium Ontwikkelingsdoel te beleven. 
Iedere lampenkap staat voor een unieke belevenis doordat een combinatie wordt geboden van 
strakke vormgeving, prikkelende teksten, korte audiofragmenten en interactie. Experieight is nu op 
festivals en evenementen te bewonderen. Expereight is nog te zien zijn en jij kunt er dus bij zijn, en 
wel op Festival Van eigen Bodem in de Zwolse binnenstad, 7 juli van 13.00 –1.00 uur. 
 



Help je mee? 
Er worden nog enthousiaste vrijwilligers gezocht die mee willen helpen op de Experight tour. Je 
informeert het publiek over de MDG’s en je nodigt mensen uit een kijkje in de lampenkappen te 
nemen. 
Aanmelden? Stuur een e-mail naar deeljetalent@cordaid.nl met de locatie (Zwolle) en dagdeel van 
jouw voorkeur (middag of avond) en vermeld daarbij ook je telefoonnummer en adres, dan nemen de 
organisatoren contact met je op. Ook is er genoeg tijd om te genieten van de activiteiten die worden 
georganiseerd op de dag. Je krijgt ruim van te voren een briefing thuisgestuurd met alle benodigde 
informatie. Ook krijg je alle onkosten vergoed en voor eten en drinken wordt uiteraard gezorgd. 
 
De 8 millenniumdoelen in het kort: 
In 2015 is het aantal mensen dat in extreme leeft gehalveerd ten opzichte van 1990 
In 2015 volgen alle kinderen in alle landen basisonderwijs 
In 2015 zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig 
Het aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden voor de vijfde verjaardag overlijdt moet in 2015 met 
tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 
Moedersterfte moet in 2015 met driekwart zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. 
Voor het jaar 2015 moet de verspreiding van aids, malaria en andere dodelijke ziektes zijn gestopt. 
In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu, en is het aantal mensen zonder toegang tot 
veilig drinkwater gehalveerd. 
Het achtste doel richt zich op wat de rijke landen moeten veranderen om de andere doelen te 
verwezenlijken. Zo is er in 2015 meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.  
 
Meer weten?  
www.vaneigenbodem.nl 
www. millenniumdoelen.nl 
 
 
PITTIGE DUURZAAMHEIDSSCAN VOOR PAROCHIES  
 
Continu maken we keuzes. In de winkel als we kiezen voor biologische melk, via onze 
energierekening wanneer we betalen voor groene stroom, of als we kiezen voor fiets of trein in plaats 
van de auto. Een plaatselijke kerk maakt ook dergelijke keuzes.  
De duurzaamheidscan biedt een handreiking aan parochies bij het zoeken naar meer duurzame 
keuzes in de parochieorganisatie. Bij het streven naar duurzaamheid gaat het om het zoeken naar de 
balans tussen de drie P’s van Profit (economie-financieel rendement), People (mens-sociaal 
rendement) en Planet (natuur-ecologisch rendement).  
In de duurzaamheidscan scannen kerkelijke organisatie zichzelf op meer duurzame keuzes rond 
inkopen, samenleven, werkgeverschap, attenties, energie, sparen en beleggen, grondbeheer en 
catering. De scan houdt een spiegel voor, biedt suggesties en kan zowel individueel als door een 
groep gebruikt worden.  
 
Duurzaam inkopen: een parochie koopt energie, water, papier, levensmiddelen, schoonmaak, 
schoonmaakmiddelen, onderhoud van het groen, bestrijdingsmiddelen, onderhoud van de gebouwen, 
hout, etc. Is in het parochiebestuur het besluit genomen dat er duurzaam wordt ingekocht?  
Duurzaam samenleven: is er in de parochie aandacht voor groepen zoals bijvoorbeeld gehandicapten 
en migranten die een minderheidspositie of achterstandspositie hebben in de samenleving? Zijn de 
gebouwen van de kerk ingesteld op gehandicapten? Bestaat het parochiebestuur voor minimaal 33% 
uit vrouwen?  
Werkgeverschap: wie zijn er als betaalde krachten in dienst bij het parochieverband en uw parochie? 
Zijn de prestaties die in de contracten geëist worden redelijk in verhouding tot het aantal uren dat 
iemand in dienst is genomen? Is er in het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld voor mensen 
die betaald in de parochie werken? Is er beleid rond het werven en begeleiden van vrijwilligers?  
Attenties: zijn de bloemen die voor in de kerk staan en als een groet en bemoediging vanuit de 
kerkgemeenschap aan mensen worden gegeven op een duurzame wijze geproduceerd? 
Zijn de attenties die rond hoogtijdagen als groet en bemoediging aan mensen worden 
gegeven op duurzame wijze geproduceerd? Komen ze bijvoorbeeld uit de Wereldwinkel? 
Energie en energiebeheer: maakt de parochie gebruik van natuurstroom of groene stroom en groen 
gas? Heeft de parochie zicht op het eigen energieverbruik? Wordt er gebruik gemaakt van 
spaarlampen?  Maakt de parochie in haar gebouwen gebruik van ‘standby-killers’? 



Sparen en beleggen: beheert het parochiebestuur haar financiële reserves op een duurzame wijze? 
Grondbeheer: beheert de parochie de grond die ze in haar bezit heeft op een duurzame wijze? 
Wat lijkt u een bij uw parochie en haar omgeving passende exploitatie van de grond? 
Catering: Wordt er duurzame thee en koffie geschonken? Worden er Fair Trade- en/of biologische 
sappen en frisdranken in de parochie geschonken? 
 
Meer weten: www.disk-arbeidspastoraat.nl/miniscan.pdf 
 
 
DIACONACTION: JONGEREN IN ACTIE VOOR MENSEN IN HUN OMGEVING 
 
Diaconaction is een naam die is samengesteld uit twee woorden: Diaconie en Actie. 
Diaconie is alles wat er vanuit de kerken gedaan wordt ten behoeve van mensen die wel een 
(materieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mensen in de kerken doen dat omdat ze dat van 
Jezus van Nazareth hebben geleerd. Actie: Jongeren kunnen veel betekenen voor mensen in hun 
directe omgeving, door samen in actie te komen. Breng die twee dingen bij elkaar: Jonge mensen 
zetten zich in voor mensen in hun eigen omgeving. Ze doen dat in (een deel van) het weekend van16, 
17 en 18 november 2007. Jongerengroepen uit de kerken, maar ook van daarbuiten, kiezen zelf een 
project en voeren dat ook zelf uit. Je kunt eventueel iets kiezen uit, of je laten inspireren op een 
internetpagina. Alle deelnemers krijgen een gadget. Dat was vorig jaar een rugzak. Dit jaar wordt het 
een paraplu. Diaconaction is één van de meest inspirerende manieren om met jongeren handen en 
voeten te geven aan gelovige en maatschappelijke betrokkenheid.  
Jongeren, bestuurders, pastores, belangstellenden: doe mee, geef ruimte, stel vragen, nodig uit, 
lanceer een plan, en ga iets doen! Suggesties nodig? Laat je bijpraten tijdens een éénmalige 
infoavond op 6 september om 20.00-21.30 uur op het dekenaal Centrum in Zwolle, in samenwerking 
met Jeugdwerkburo STAP.  
Een gratis informatiepakket met een handboek, poster, flyerkaarten, ansichtkaarten en cd-rom is aan 
te vragen via e-mail karinblaauw@hetnet.nl 
 
Meer weten: www.diaconaction.nl of bel dekenaat IJssellanden, 038 4233581. 
 
 
LAAT JE VERRASSEN: INTERCULTUREEL BIJBELLEZEN 
  
Lezen verruimt je blik. En samen lezen laat je ook nog eens kijken door de ogen van een ander. 
Via internet kun je nu eenvoudig ervaringen delen met mensen van over de hele wereld. Ben je een 
beetje handig met Engelse teksten? Meldt je dan gratis aan! Solidaridad ‘Meer dan hulp’ coördineert 
de contacten. Hoe werkt het? 
Je meldt jouw groep aan.  
Je zoekt per continent, land of thema een geschikte partnergroep waar je mee in contact wilt komen.  
Je wisselt elkaars leeservaringen uit, en misschien ook enkele foto´s. 
Via internet leg je contact en kun je praten, mailen, chatten en kijken door de ogen van een ander. 
Laat je verrassen! 
 
Het mondiale project ´ Door de ogen van de ander´ wil de dialoog tussen verschillende culturen en 
geloofstradities stimuleren door mensen wereldwijd samen de bijbel te laten lezen. Partnergroepen 
lezen samen een bijbeltekst en wisselen van gedachten over de betekenis ervan.  
Solidaridad `Meer dan hulp´ begeleidt 35 lezersgroepen uit Peru, Guatemala, Haïti, Colombia en El 
Salvador rondom het thema straffeloosheid. In deze landen zijn jarenlang de mensenrechten 
geschonden waarvoor bijna niemand verantwoordelijk is gesteld. Solidaridad hoopt dat de ontmoeting 
tussen deze groepen zal bijdragen aan het genezingsproces en aan de opbouw van kerkelijke 
groepen als helende gemeenschappen van herinnering en hoop.  
 
Ontmoeting en confrontatie 
In voorgaande jaren lazen bijna tweehonderd groepen met elkaar dezelfde bijbeltekst uit Johannes 4 
en wisselden hun leeservaringen met elkaar uit. Ook leerden de deelnemers elkaars gebruiken en 
gewoontes kennen op het gebied van leven, wonen en geloven. Voor veel groepen betekende de 
ontmoeting een confrontatie met de ongelijkheid tussen arm en rijk. Deelnemers keken over de eigen 
grenzen heen en werden aan het denken gezet over hun eigen aandeel in de ongelijke verhoudingen. 
Toch was de open sfeer opvallend waarbij mensen elkaar zonder te oordelen tegemoet traden.  



 
Meer weten?  
Boek: Hans de Wit e.a.: Putten uit de bron, een bijbelverhaal intercultureel gelezen. 
DVD: Door het oog van een ander: drie deelnemende groepen uit Ghana, El Salvador en Nederland 
vertellen over hun ervaringen. De DVD kunt u lenen bij Solidaridad: 030-2720313.  
Artikel: Intercultureel bijbellezen op wereldschaal. Voormalig Solidaridadmedewerker Jan Hartman 
schreef een artikel over zijn ervaringen met de uitwisseling. 
 
Kijk ook op www.solidaridad.nl  
 
 
DE PAROCHIE ALS LICHT VAN DE WERELD? 
VUL DE MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT MONITOR IN! 
 
In hoeverre maakt de parochie haar roeping waar, en is ze licht van de wereld? Wat betekent de 
parochie voor de samenleving? Hoeveel bespaart de maatschappij aan geld en tijd door het werk van 
uw geloofsgemeenschap?  
Vul de Maatschappelijk Rendement Monitor in en laat uw vertrouwen en bewustzijn groeien. 
Bovendien kan de monitor van belang zijn nu de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is 
ingetreden. Met de monitor zijn parochies in staat makkelijk duidelijk te maken aan 
gemeenteambtenaren, politici én aan eigen parochianen welk werk zij doen en hoe belangrijk het is dit 
werk te ondersteunen.  
 
De rendementmonitor is ontwikkeld door de oecumenische Stichting Oikos voor parochies andere 
geloofsgemeenschappen. Downloaden vraagt 1,4 MB en is mogelijk via  
www.stichtingoikos.nl>nieuws>overig>maatschappelijk rendement monitor online 
of via de ontwerpers: http://www.cubique.nl 
 
 
AGENDA 
 
Wat: Experight Festivaltour, over milleniumdoelen en armoedebestrijding 
Wanneer: 7 juli 2007 van 13 tot 01 uur in de Zwolse binnenstad 
Door wie: o.a. de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid 
Voor wie: belangstellenden van festival Van Eigen Bodem (zie elders in deze nieuwsbrief) 
 
Wat: éénmalige info-avond Diaconacion (zie elders in deze nieuwsbrief) 
Wanneer: 6 september 2007 om 20.00-21.30 uur op het dekenaal Centrum in Zwolle 
Door wie: Jeugdwerkbureau STAP, dienstverlening jongerenpastoraat & diaconie dekenaat 
IJssellanden 
Voor wie: jongeren, werkgroepleden, bestuurders, pastores, belangstellenden rond jongerenwerk, 
kerkopbouw en diaconie 


