
JE MOET MAAR ALLES TEGEN HEBBEN 
 
 
Vader, moeder en drie kinderen, een heel normaal gezin. Vader heeft een baan en wil altijd 
werken, thuiszitten is niets voor hem. 
Op een moment werd vader ziek, ernstig ziek met weinig kans op genezing. Tot overmaat van 
ramp raakte de firma waar de vader werkte failliet. Het geld wat hij nog te goed had, daar kon 
hij naar fluiten en de huur kon niet betaald worden. Hij bleef ander werk zoeken. Zijn ziekte 
belemmerde hem, maar hij was een doordouwer, hij kon zich er niet bij neerleggen. Werk 
vinden ging uiteindelijk niet meer en men klopte aan bij de uitkeringsinstanties. Eerst moest 
uitgezocht worden hoe dat nou precies zat met dat faillissement en het duurde lang voor de 
eerste uitkering kwam. De armoede trad binnen en er werden schulden gemaakt. In wanhoop 
kwamen de vader en moeder bij het Steunpunt. Ze moesten naar Den Bosch om bij de 
rechtbank te vernemen of ze in de schuldsanering konden komen. Het reisgeld en de moed 
hadden ze niet meer. Het Steunpunt heeft hen kunnen overtuigen dat ze toch moesten gaan en 
gaf het reisgeld en de zekerheid dat ze voor een aantal weken op een bijdrage in het 
huishoudgeld konden rekenen. Helaas voor de familie werd de WSNP voor hen afgewezen. 
Hoe moest dat nu met de achterstallige huur en rekeningen van de energiebedrijven? 
Afsluiting van gas en water stond hen te wachten. Heel fijn dat we hen konden helpen door 
die rekeningen te betalen. Een grote financiële verlichting, maar met vader gaat het nog niet 
goed. 
 
(Uit: Jaarverslag 2005, Steunpunt Materiële Hulpvragen Dekenaat Eindhoven) 


