
     

Locatie 
 
De impulsdag vindt plaats in                   
Kerkcentrum De Drie Ranken 
Eglantierlaan 202 
7329 AP Apeldoorn 
 
Meer informatie bij  
Diocesane  diaconale 
Dienstverlening 
I. van de Bunt-Koster 
030-6931434 / 074 –2670406 
bukoo@planet.nl 
 
 
 
Routebeschrijving 
Vanuit Zwolle: via de A50 afslag Beekbergen rechterrijstrook A50/
rijksweg A50 Apeldoorn zuid, rechts aanhouden wordt Polderweg, 
rechts aanhouden wordt Heemradenlaan  enz  zie kaart 
Vanuit Arnhem, Utrecht, Enschede volg de A1 afslag Apeldoorn Zuid. 
Linksaf, eerste weg rechts over spoor=Lange Amerikaweg wordt Land-
drostlaan, wordt Heemradenlaan  enz. zie kaart 

Openbaar vervoer 
 
Ieder kwartier vanaf 
het busstation, bij treinstation. 
bus 4: richting matendonk 
bus 3: richting Matenhoeve 
 
Aanmelding: 
Via ingesloten antwoordkaart 
Via email: pd@aartsbisdom.nl 
 
Folder downloaden en info: 
www.dkci-utrecht.nl 
www.rkdiaconie.nl 

                                                                      

 

 

 

                           UITNODIGING 

                    IMPULSDAG DIACONIE 

                Zaterdag  24 NOVEMBER  2007 

                          10.00  -  1500 uur 

 

 

                   

    EEN  GEDULDIGE  ONTMOETING 

                   Parochie:  integratie & interreligieuziteit 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Voor God telt ieder mens 

 

 

 

                                                                                        Dienstverlening diaconie 

                                                                                        DMR/Missiesecretariaat  

                                                                                        Aartsbisdom Utrecht 



 
 Programma: 
 
  9.30 - 10.00 Ontvangst met koffie en thee 
 
10.00 - 10.10 Welkom en moment van bezinning 
 
10.15 - 10.45 Inleiding: 
   De rol van de kerk binnen een wederzijds proces van 
   integratie door drs C.T. Hogenhuis  
 
10.45 - 11.00 Pauze 
 
11.00 - 11.45         Tafelgesprek:  gasten uit de voorbeeldprojecten gaan                         
                               de theorie toetsen aan de praktijk. 
 
11.45 - 12.00   Intermezzo en presentatie van de brochure 
   “Een Geduldige Ontmoeting” 
 
12.00 - 12.45  Lunch en info-markt 
 
12.45 - 14.45  Twee rondes: Al doende ... 
                                                
14.45 - 15.00 Plenaire afsluiting  
 
 
Deelnemers aan het tafelgesprek zijn: 
Dhr. Jan van der Eijk:      Platform voor religies en levensbeschouwing  
                                        Amersfoort. 
Mevr. Heidi Belgers:        Dag van de dialoog 
Dhr Piet Rentinck:           Vicaris Aartsbisdom Utrecht. 
Medewerker                    VOP: vrouwenontmoetingsproject  ISKB 
Dhr Dave Capucao         Migrantenkerken 
 
en 
 
Inleider:  Christiaan Hogenhuis is medewerker van  
Oikos, en  secretaris van de projectgroep Integratie van 
de Raad van Kerken en SKIN  onder wiens verantwoor-
delijkheid het rapport verscheen : “Op elkaar aange-
legd”. Integratie en de rol van religie; een visie vanuit 
kerken. 
 
 
 

 11.45         Tafelgesprek:  gasten uit de voorbeeldprojecten gaan                          

 

 Een geduldige ontmoeting 
 
...want het land behoort aan mij; u 
bent bij mijn vreemdelingen en 
gasten 
Lev. 6,10-25 
 
De Nederlandse samenleving is een 
multiculturele samenleving gewor-
den en dit brengt –versterkt door 
polarisatie- ook een botsing der cul-
turen met zich mee. Dit baart zor-
gen. 
De missionaire parochie weet zich 
geroepen om aan deze zorg aan-
dacht te besteden. Op diverse plaat-
sen in ons bisdom worden er reeds 
initiatieven ondernomen, vaak oecu-
menisch.  
 
De parochie als partner 
Goede voorbeelden tonen niet al-
leen het belang aan van de ontmoe-
ting. Ze tonen ons dat elk stapje in 
de ontdekkingstocht naar elkaar een 
eigen bijdrage levert aan samen-
leven. Zo wordt zichtbaar dat het 
integratievraagstuk  niet alleen de 
ander aangaat maar dat het een 
zaak is van iedere Nederlander: oud 
en nieuw. 
Integratie, als twee, ja zelfs als 
meerzijdig proces in een multicultu-
rele samenleving is dan ook een 
dynamisch proces dat zich niet laat 
afdwingen. Het vraagt om inzet, het 
vraagt om uithoudingsvermogen en 
om het besef dat het ons allen aan-
gaat. Geduld en tact, loyaliteit en 
respect, maar ook solidariteit en 
aandacht voor elkaar in vreugde en 
verdriet zetten de toon voor dit pro 
ces.     

          Al doende …..    
 
In het middaggedeelte kunt u o.a. kennis-
maken met enkele goede voorbeelden uit 
het 7cahier ‘een geduldige ontmoeting’  
 
Portfolio Taalles aan huis: 
Van het Vrouwenontmoe-
tingsproject Utrecht. Ont-
moetingen stimuleren en 
creëren. Door taalles groei-
en contacten tussen gezin-
nen. 
 
De dag van de dialoog        
Hengelo, Zwolle; dit 
jaar worden voor het 
eerst tafels gedekt in 
de hele stad, waar-
aan inwoners van 
diverse culturen met elkaar in gesprek 
gaan. Alle inwoners kunnen meedoen. 
Maak kennis met de dialoogmethode. 
 
God, Adonai, Allah,     
Vragen over de drie 
grote religies. Geloofs-
praktijk, feestdagen en 
symbolen. Dit project 
van de katholieke bij-
belstichting wil een 
bijdrage leveren aan de dialoog tussen 
mensen met verschillende geloofsachter-
gronden. 
 
Ontmoetingsproject. 
Hoe organiseer je een 
ontmoeting, wat komt 
erbij kijken. Waar moet 
je rekening mee hou-
den bij de organisatie. 
In geuren en kleuren en / of de interreligi-
euze dialoog?  


